
Waarom Onderscheid en oordeelt gij niet wat goed en rechtvaardig is? 
 
Als u vandaag alle tekenen der tijden ziet, waarom onderscheid gij die dingen dan niet, en waarom 
oordeelt u niet bij uzelf over deze dingen als ze goed of kwaad zijn. 
 
Dit is een vraag van de Heer Jezus aan u persoonlijk die dit leest!!!!!!! 
 

 

Wanneer gij een wolk ziet opgaan in het westen  zegt gij het gaat regenen, en als gij de wind ziet waaien 
uit het zuiden zegt gij het zal zonnig worden, en het gebeurt!!!! 
 
Gij ongelovigen, de aanblik van de hemel en de aarde aanschouwt gij om te onderscheiden 
en deze gelegenheid die zich nu in deze tijden voordoet en waarom, onderscheidt gij niet? 
En zelfs van wat u dichtbij is gekomen oordeelt gij zelf niet wat goed is en waarom? 
 
Onderscheidingsvermogen is een karaktertrek van God om dingen te zien zoals Hij ze ziet, 
en de manier waarop Hij onderscheidt maakt tussen wat goed en kwaad is. 
 
Onderscheidingsvermogen is een liefdes gave aan ieder gegeven, 
maar van zichzelf doet het niets, 
het is een bovennatuurlijk geestelijk werkzintuig, 
die verscherpt moet worden door middel van oefening, 
en doet u dat niet dan verzwakt het door verwaarlozing. 
 
Hoe meer u het gaat gebruiken hoe beter het wordt ontwikkeld. 
 
Wanneer de gave van onderscheiding in onszelf niet aanwakkeren, 
zijn we niet in staat om te beoordelen voor onszelf wat goed en kwaad is,  
en vooral niet waarom dat zo is!!!!!!!!! 
 
Op die manier wordt u gedwongen om uw vertrouwen te leggen op andere mensen, 
wat ze zien, denken en zeggen, 
en op basis van wat hun ervaring leert of wat er volgens hen goed uitziet!!!! 
 
Ons besluit van wat goed en slecht is laten we afhangen van anderen,  
en hopen dat zij het juiste beslist hebben, 
soms is het de juiste beslissing maar  soms ook niet. 
 
Maar de vraag van Jezus is dus gesteld aan u persoonlijk!!!!!!!! 
 

U moet voor uzelf de tekenen der tijden onderscheiden en beproeven, 
en beoordelen wat goed of kwaad is. 
 
Lukt u dit nog niet? 
 
Dan is het nu vandaag voor u dringend de tijd,  
om een start te maken, 
en uw geestelijk zintuig van onderscheiding te gaan beoefenen. 
 
 

Lukas 12:56-57 
“Gij geveinsden, het aanschijn der aarde en des hemels weet gij te beproeven; 
en hoe beproeft gij dezen tijd niet?  
En waarom? oordeelt gij ook van uzelven niet, hetgeen recht is ” 
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