
Sprekers van ijdele handelingen en verkondigers van eigen hartenwensen, welke niet 

spreken door de Geest van Yahweh. 

 

De dagen zijn aangebroken zegt God, waarin velen zullen zeggen “ Yahweh de God van 

Israël leeft niet meer “  

 

Ze profeteren zaken die het hart van de Vader breken, waardoor ze Zijn kerk als dronkaards 

door hun voeten doet zakken, alsof ze door wereldse wijn overmeesterd zijn geworden. 

 

Ze vervullen de hele wereld met hun overspel  en hoererij met de vijand, het waren eens oasen 

met fris water, maar zijn opgedroogde woestijnen geworden, waar men enkel het kwade 

achternaloopt. 

 

Ze zullen geen overwinning behalen, want ze noemen zich profeten en priesters, maar 

vanbinnen zijn ze corrupt en plegen ze overspel. 

 

Alles wat ze doen is verborgen vleierij geworden, als een glibberige veldweg vol met slijk en 

mist, maar ze zullen elkaar zo opjagen, dat ze elkaar zullen neerwerpen en in het slijk zullen 

vallen. 

 

“En over de jaren waarin ze zichzelf een ambt hebben toegemeten zal Ik hun kwade tijden 

brengen zegt Yahweh” 

 

Velen hebben zich terug tot het profeteren van afgoderij gekeerd, ze willen zelf op de troon 

van de heerschappij gaan zitten om mocht het mogelijk zijn zelfs de heiligen te verleiden, als 

overspelige hebben ze de liefdesring verbroken. 

 

Al wandelend houden ze de hand vast van de leugenaar, waardevolle woorden werpen ze 

weg, die ze vervangen door leugentaal, en op hun misstappen komen ze nooit meer terug. 

 

Maar de Heer der hemelse legermachten trekt ten strijde tegen deze valse profeten, Hij zal ze 

voeden met voedsel die hun de dood brengt en hun begieten met water die hun vergiftigd en 

zelfs de slang ten dode brengt. 

 

Want deze profeten zelf hebben hun corruptie verspreid over de hele aarde en naar alle 

volken, luister daarom niet meer naar hen, het zijn sprekers van ijdele handelingen en 

verkondigers van hun eigen hartenwensen, zij spreken niet door de Geest van Yahweh. 

 

Tegen ieder die lastering en kwaad spreekt van de Geest zeggen ze  

“ doe maar gerust verder Gods vrede is op u” 

En tegen ieder die in de eigen wil en verbeelding leeft zeggen ze 

“ doe verder er zal u geen kwaad overkomen” 

 

Maar zie de adem van God die komt,  

Zijn Geest is als een hevige wervelende wind, 

die met toorn van God op hen neerdaalt. 

 

En Hij zal Zijn toorn niet terugtrekken,  

vooraleer de dag aanbreekt dat ze gaan doen wat van Hem komt. 
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