
 

 

 

De liefde is de meer uitmuntende weg. 

 

Draag de genadegaven een warm hart toe, 

maar verbaas u over wat nobeler is, 

betreffende de weg die nog meer uitmunt. 

 

Want voor zover, 

als ik mij tot wie dan ook zou uiten, 

in een taal van mensen, 

of de brengers der tijdingen, 

maar ik zou de liefde daarin niet laten weerklinken, 

ik zou weerklinken met een holle klank, 

ja, nog meer dan een jammerend cimbaal zou ik zijn. 

 

 

1 Corinthie 12:31 en 13:1 

Vertaling vanuit Isa. 
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