
De Geestesadem van God valt op de heidenen!! 

 

En een zekere man,  

die in Kaisareia een plaats te Palestine was, 

met de naam Cornelius, 

een Romeinse centurion over honderd uit een squadron,  

welke hun bijnaam was, 

“zij die uit Italië komen”. 

 

En terwijl Petrus nog steeds tot hun het woord sprak, 

viel de heilige geestesadem op dezen die het woord aanhoorden. 

 

De gelovige Joden uit de besnijdenis, 

die samengekomen waren met Petrus,  

waren verbaasd  terwijl ze aanschouwden,  

dat ook op de niet Joden, 

de gave van de heilige geestesadem uitgestort werd. 

 

Want zij begrepen wat ze spraken in hun taal, 

en ze maakten God groot. 
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